
AS DA WE TOFFE JONGENS (EN MEISJES) ZIJN 

DA WILLE WETEN 

DAAROM KOMEN WIJ OVERAL ! 

Dag 2 Zondag 2 juni 2019 

We steken de Noordzee over op een zacht wiegende ”PRINCESS SEAWAYS” en genieten van 
een stevig ontbijt. 

Een bewonderaarster verzorgt het verbrande neusje van John. 

De ontscheping in Newcastle begint rond 10 uur (9uur in Engeland) en duurt nogal lang. 

We spreken af op een parking om de 35 oldies te verdelen in groepjes van 5. 

We kunnen open rijden : meestal droog met enkele druppeltjes. 

Om 13 uur steken we de grens Engeland – Schotland over. 

In Jodburgh passeren we de ruines  van de Abdij en het huis van Mary Queen of Scots. 

Bij de lunch in Bo’Ness Motor Museum ontbreken er enkele schapen, maar die vinden de 
weg naar het hotel wel. 

Langs de mooie toeristische route naar Pitlochry bereiken we ons mooi hotel DUNDARACH. 

Jammer van de stortbui op ’t einde. 

Bij het souper en in de bar is er natuurlijk veel ambi, daarom zijn we bekend als de 
Leuvense Oldtimer VRIENDEN ! 

Lea


