Schotland : verslag vrijdag 7 juni 2019 , laatste dag in Schotland

Nog vroeger dan de andere dagen hoorde ik gestommel op de kamers, Hubert & Hans
hadden de groep blijkbaar goed op scherp gezet.

Bij het openen van de gordijnen zag ik als eerste John op de parking, maar binnen het
kwartier was bijna iedereen bezig met het inladen van de koffers. De weergoden waren de
laatste dag zeker met ons, de zon was van de partij.

Voor 8 uur stond iedereen paraat voor het laatste ontbijt in het Dundarach Hotel in
Pitlochry Schotland. Na het ontbijt organiseerden de groepen zich en voor 9 uur was
iedereen vertrokken zoals voorzien en dat voor een rit van ca 350 KM naar de DFDS in
Newcastle.

Ondanks alle goede bedoelingen was het blijkbaar niet zo simpel om de groep van 5
gesloten te houden. Zo verloor de groep bij Jan , de Nest en Willy en bij de groep van
Hans raakte Dirk kwijt net buiten Edinburgh. Maar Dirk werd door Toon zijn groep
opgevist.

Vermits de terugweg vlot verliep besloten we op aanraden van Geert te lunchen op Holy
Island, een dorp dat bij hoogtij afgesloten wordt van het vasteland, Mont Michel in het
groot.

Daarna ging het in snel tempo richting Parking Newcastle waar wij als laatste groep
arriveerden. ledereen present, het inschepen kan beginnen, echter liep dit niet echt vlot.

Eenmaal aan boord kon men al snel aan tafel voor een perfect avondmaal, ik denk dat
niemand iets tekort kwam. Om daarna de laatste Engelse of Schotse ponden aan de bar
uit te geven en zich tegen middernacht naar zijn kajuit te begeven voor een “ rustige “

Bedankt nogmaals aan Hubert & Hans

Ludy.. en Toon



