DAG 8 - NAARHUIS , 8 Juni 2019

Wakker geworden op deinende golven..... Zalig geslapen op de boot toen we huiswaarts
keerden.

Zolang ik in bed bleef liggen was er niets aan de hand.

Eens met beide voeten op de grond was het een héél ander gevoel !! Echtgenoot was
intussen al verdwenen richting kleinste kamertje waar hij de rest van de morgen niet
meer uitgekomen is.

Ontbijt dan maar overgeslagen. Bleek dat we zeker niet de enige waren.... Na een tijdje
was de zee rustiger en was alles snel vergeten.

ledereen richting auto en daar moesten we nog een tijd wachten daar de douane enige
vertraging opgelopen had. Eens aangekomen in IJmuiden zijn we met z’n allen naar het “
Grand Café “ gereden voor een laatste stop en het bijbehorend afscheid.

Ja, aan alle mooie liedjes komt een einde. Afgelopen week hebben we zo’n prachtige
dingen gezien, zelfs het weer viel goed mee (voor Schotland)

Hierbij wil ik graag afsluiten met een DANK JE WEL voor Hans en Hubert en alle anderen
die deze week voor ons onvergetelijk hebben gemaakt!

Wij zullen nog dikwijls met een fijn gevoel terugdenken aan dit prachtig stuk natuur en
vooral ook aan héél toffe mensen.

Mvg, Anneke & Marc



